
VLAGGEN TIJDENS DE VREDESWEEK, 
 
In de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale 
Dag van de Vrede, is het de Vredesweek. 
 
Het landelijke thema van de Vredesweek 2025 is; Niets doen is geen optie! 
Vrede begint bij onszelf. 
Het is een initiatief van de kerken van Schouwen (Scharendijke, Renesse, Noordwelle, 
Burgh en Haamstede) om de hele week (van 20 t/m 28 september) te vlaggen voor 
Vrede. 
Een mooi initiatief, waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. 
Ook de dorpsraad ondersteunt   dit initiatief. 
Hoe mooi zou het zijn als een hele week overal in de dorpen de vlaggen wapperen 
voor Vrede. Niet alleen van de kerkgebouwen, maar ook bij de scholen,  
de dorpsbewoners en ondernemers. 
Om zo gezamenlijk uit te dragen dat we staan voor Vrede. 
Vlagt u mee? 

 
 
Het is mogelijk één van de vlaggen bij mij, Anne-Mieke van Waveren, te bestellen 
tot 1 september.  U kunt dat doen door mij (liefst) een appje (0620887259) te sturen, of 
een e-mail (de_kaardebol@zeelandnet.nl) met u naam en welke vlag u wilt.  
Ik kan u dan een betaalverzoek/ tikkie sturen voor de betaling. Het afhaal moment hoort 
u van mij. 
De vlag met ‘Vrede’ erop kost € 19,50 incl. Btw, de vlag met ‘de Duif’ kost €23,50. 
De maat van de vlag is 1,00 m. x 1,50 m.  
 
In deze tijden van oorlog, waarin zoveel mensen wereldwijd slachtoƯer worden,  
Honger lijden, geen huis meer hebben en geen thuis, een tijd waarin mensen nog steeds 
niet/ niet meer gerespecteerd worden in hun ‘zijn’, is het belangrijk om met elkaar uit te 
spreken dat we zoeken naar een ‘inclusieve en vreedzame samenleving’. 
 
Al meer dan 50 jaar wordt dat verlangen levend gehouden en op verschillende manieren 
onder de aandacht gebracht tijdens de Vredesweek. 
 
In de Kerken zal tijdens deze week op woensdagavond o.a. gelegenheid zijn om kaarsjes 
te branden. 
 
De scholen hebben ‘Vrede’ als thema in deze week. 
 
Laten we de straten kleuren, prachtig.    doet u mee? 
 
 


